
	  
	  

Roy	  
	  
Mijn	  naam	  is	  Ronald	  Fransiscus	  Kawarmala,	  maar	  iedereen	  kent	  mij	  
als	  Roy.	  
	  
Ik	  ben	  geboren	  op	  21	  maart	  1951	  in	  Jakarta,	  Indonesia.	  Dit	  jaar	  mag	  
ik	  mijn65e	  verjaardag	  vieren.	  Kom	  uit	  een	  groot	  gezin,	  ben	  de	  oudste	  
van	  in	  totaal	  10	  kinderen	  (6	  broertjes	  en	  3	  zusjes	  heb	  ik).	  	  
	  
In	  1974	  ben	  ik	  met	  mijn	  grote	  liefde	  Maria	  getrouwd.	  Heb	  4	  
kinderen,	  Daniel,	  Angel,	  Benjamin	  en	  Audrey	  en	  5	  kleinkinderen,	  
Gabriel,	  Chloe,	  Xavi,	  Luca	  en	  Giaro.	  	  
	  
4	  jaar	  geleden	  ben	  ik	  met	  pensioen	  gegaan	  en	  geniet	  ik	  volop.	  Breng	  
veel	  tijd	  door	  met	  mijn	  vrouw,	  kinderen	  en	  kleinkinderen.	  	  
	  
Ook	  besteed	  ik	  veel	  tijd	  aan	  sport;	  elke	  ochtend	  train	  ik:	  Taekwondo	  
en	  Fitness.	  Met	  Taekwondo	  leer	  je	  wat	  discipline	  is,	  wat	  ik	  heel	  erg	  
belangrijk	  vind.	  Ik	  beoefen	  de	  sport	  al	  46	  jaar,	  waarvan	  43	  jaar	  als	  
trainer.	  
	  
In	  2005	  ontving	  ik	  een	  Koninklijke	  onderscheiding	  van	  Burgemeester	  
Sakkers.	  
	  
Geloof	  speelt	  een	  hele	  belangrijke	  rol	  in	  mijn	  leven,	  ik	  ben	  God	  
dankbaar	  voor	  mijn	  vrouw,	  kinderen,	  kleinkinderen,	  familie	  en	  
vrienden.	  En	  hoop	  dat	  ik	  hiervan	  nog	  lang	  mag	  genieten. 
 

Sahyun	  Roy	  
 
 
 

 
  

 

 



 
 

 
 

 

  

 

  

33 jaar geleden 

Huwelijksdag 3 mei 1974 

Koninklijke onderscheiding 2005 in Eindhoven 

Vader en Moeder Kawarmala 



 
 

 
 

 

  

  

TKD seminar in Jogja 

TKD seminar in Denpasar Bali 

Laatste examen 7e Dan in Den Bosch 1998 

Roy en gezin tijdens kerstviering Jogjakarta cup 2014 


